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Missie
De basis van onze gemeente is dat we God liefhebben

boven alles en onze naaste als onszelf.
(naar Mattheilis 22:34-40)

Visie
Wij willen een gemeente zijn waar iedereen welkom is,
mensen worden geinspireerd door het evangelie, en we

ons samen inzetten voor de omgeving in woord en
daad.

'Een lichaam is een eenheid
die uit vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid vormen
al die delen samen

één lichaam.

Zo is het ook met het

lichaam van Christus.'

(1 Korinthiérs 12:12)



Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2023-2026 van de
Protestantse Gemeente Kamperland. In dit plan
staan vier punten waar we in de komende jaren
extra aandacht aan geven. We geloven dat we
op deze manier als gemeente kunnen groeien
en stappen mogen zetten richting een
duurzame toekomst. De vier beleidspunten zijn:

1. We geven aandacht aan elkaar met
waardering van diversiteit

2. We geven aandacht aan kinderen,
jongeren en hun ouders

3. We geven aandacht aan inspirerende en

verdiepende diensten

4. We geven aandacht aan de plaats van de
kerk in het dorp en de relaties naar buiten

De kerkenraad heeft in de zomer van 2022
opdracht gegeven aan een groep betrokken
mensen om na te denken over het nieuwe
beleid. Deze groep bestond uit Anita
Balkenende, Jolanda Clement-Wisse, Gerard
Geelhoed, Hans Jager, Martine Geelhoed en
tijdelijk  predikant Edwin de Jong. Het
conceptplan is  besproken tijdens de
kerkenraadsvergadering van 10 november 2022
en aan de gemeente gepresenteerd tijdens de
gemeenteavond van 14 november 2022. Het
definitieve plan is door de kerkenraad
goedgekeurd tijdens de vergadering van [...
2023].

De volgende vier opmerkingen zijn behulpzaam
bij het lezen van dit beleidsplan.

In de eerste plaats is dit plan de logische
uitkomst van de input die door gemeenteleden
is gegeven. In 2022 zijn er verschillende
gemeenteavonden geweest waar deze thema’s

aan de orde zijn gekomen. Ook is er in juni 2022
een uitgebreide enquéte in de gemeente
gehouden. De resultaten van zowel de
gemeenteavonden als de enquéte vormen de
belangrijkste basis voor dit beleidsplan.

In de tweede plaats ziet dit plan er anders uit
dan voorgaande jaren en is het bewust zo
beknopt mogelijk gehouden. Natuurlijk gebeurt
er in de gemeente méér dan er in dit plan wordt
beschreven. Dit beleidsplan gaat echter
specifiek over de punten die op dit moment
binnen de gemeente extra aandacht nodig
hebben.

In de derde plaats beschrijft een beleidsplan
een intentie — iets waar we met elkaar naartoe
willen. Vervolgens zijn er concrete stappen
nodig die ons helpen om deze verlangens om te
kunnen zetten: een stappenplan. In dit
beleidsplan geven we een eerste aanzet tot een
stappenplan, maar verdere uitwerking is nodig.

Tenslotte, dit beleidsplan is geschreven terwijl
er intensieve gesprekken plaatsvinden over
mogelijke samenwerking tussen de kerken op
Noord-Beveland. Dit planis in de eerste plaats
bedoeld voor Kamperland: hier willen we in de
plaatselijke gemeente aan werken.
Tegelijkertijd willen we benadrukken dat we als
gemeente ook verbonden zijn met de andere

kerken op het eiland (zie verder punt 4).

We wensen iedereen veel zegen en inspiratie bij
het lezen van dit beleidsplan.

“Een lichaam is een eenheid die uit vele

delen bestaat; ondanks hun veelheid
vormen al die delen samen één lichaam. Zo
is het ook met het lichaam van Christus.”

(1 Korintiérs 12:12)
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Beleidspunt 1: We geven aandacht aan
elkaar met waardering van diversiteit

De gemeente in Kamperland is een echte
dorpskerk. Veel mensen bezoeken deze
gemeente omdat ze in Kamperland wonen en
dit voor hen de dichtstbijzijnde kerk is. Dat
betekent automatisch dat mensen met heel
verschillende voorkeuren en belevingen in één
gemeente bij elkaar komen. Dat is mooi! Maar

soms ook lastig.

Om met het mooie te beginnen: in de kerk
kijken we naar elkaar om. De gemeente is één
lichaam waar alle delen samenkomen en het is
Christus zelf die ons samenbindt. Daarom willen
we aandacht geven aan elkaar. Uit de enquéte
blijkt dat 78% van de mensen een sterk gevoel
van verbondenheid heeft met de kerk. 47%
vindt het ook belangrijk om daar in de komende
tijd verder mee aan de slag te gaan.

Maar dan het lastige. Een diverse gemeente
wordt wel eens beschreven als ‘veelkleurig’ of
een ‘boeket met verschillende soorten
bloemen’. Maar binnen die veelkleurigheid
hebben mensen vaak de neiging om zich terug
te trekken in verschillende hokjes. Op die
manier is er wel diversiteit in de gemeente,
maar geen uitwisseling tussen de verschillende
meningen. En al helemaal geen echt begrip en

waardering voor elkaar. Om het voorbeeld van
Paulus aan te halen: dat is alsof de handen van
het lichaam alleen maar met andere handen
omgaan, en niet (h)erkennen hoe nuttig en
behulpzaam de ogen en voeten zijn.

Beleidspunt 1 begint dus met datgene wat goed
is: de aandacht voor elkaar. Dit wordt ervaren
als een belangrijk punt in de gemeente en dat
willen we vasthouden en versterken.
Tegelijkertijd willen we nog een stap verder
gaan: want aandacht voor elkaar betekent
aandacht voor iedereen. Dus ook aandacht voor
diegene die buiten jouw hokje valt, anders
denkt, anders gelooft, van een andere
generatie is, of op een andere manier ‘anders’
is. In de gemeente heeft iedereen een plek.

“Diversiteit in het lichaam van Christus is
niet iets om te tolereren, maar om te
vieren. Alleen zo kunnen we echt een kerk
zijn waar iedereen welkom is en
gewaardeerd wordt voor wie hij of zij is.”

Aanbevelingen:

1. We creéren activiteiten waar de verschillen in
de gemeente zichtbaar worden en diversiteit
gevierd wordt.

2. We onderzoeken hoe het woord ‘welkom’ tot
een kernwaarde kan worden in alles wat we
doen.

3. We helpen gemeenteleden om te oefenen
met een houding van verdraagzaamheid,
kwetsbaarheid en liefde ten opzichte van de
ander.
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Beleidspunt 2: We geven aandacht aan
kKinderen, jongeren en hun ouders

Net als veel plattelandsgemeentes is de kerk in
Kamperland behoorlijk vergrijsd. 42% van de
mensen die de enquéte hebben ingevuld, is
boven de 70. Dit heeft tot gevolg dat de
aandacht in het pastoraat, de invulling van de
diensten en het aanbod van activiteiten meestal
gericht is op de oudere generaties.

Tegelijkertijd leeft in de gemeente het sterke
verlangen om jongere generaties bij de kerk te
blijven betrekken. Op dit moment zijn er maar
weinig jongeren die de dienst bezoeken. En ook
de ouders —de 30ers, 40ers en 50ers — zijn maar
voor een deel aanwezig. Dit is een realiteit die
we onder ogen moeten zien. Volgens de

enquéte wil

S .
i daarom bijna een

derde extra
aandacht geven
aan kinderen en
jongeren.

Beleidspunt 2
start weer bij het

beeld van het
lichaam van
Christus. Dat lichaam bestaat niet alleen uit heel
diverse mensen (beleidspunt 1), maar ook uit
mensen  van  verschillende

(beleidspunt 2).

generaties

leeftijden. Dat is een taak van de hele
gemeente.

Het is belangrijk om twee zaken in gedachten te
houden.

Ten eerste betekent aandacht geven aan de
jongeren niet dat de ouderen minder aandacht
krijgen — het betekent dat iedereen aandacht
krijgt. Daar is wel een verschuiving voor nodig.

Ten tweede, zeggen dat we aandacht aan
jongeren  willen geven, en dat ook
daadwerkelijk doen, is een wezenlijk verschil.
Als we beleidspunt 2 echt in willen vullen, zullen
we bereid moeten zijn om als gemeente op
bepaalde punten te veranderen.

Aanbevelingen:

1. We geven de Jeugdraad een belangrijke rol in
dit beleidspunt en luisteren naar hun adviezen,
kritiek en aanbevelingen.

2. We zoeken actief naar vertegenwoordigers
uit de groep 50- voor de kerkenraad en andere
raden.

3. We laten ons als gemeente inspireren door
het boek ‘Samen Jong’ om te leren over de

kernwaarden van een kerk met alle generaties.

“Als niet alle generaties deel uitmaken van
de kerk, is het lichaam van Christus niet
compleet en is de toekomst ongewis.”

Aandacht geven aan kinderen, jongeren en hun
ouders betekent dat we de overdracht van het
geloof aan de volgende generatie belangrijk
vinden. We willen de levende boodschap van
het evangelie blijven delen met mensen van alle




Beleidspunt 3: We geven aandacht aan
inspirerende en verdiepende diensten

In de kerk gebeurt heel veel: van pastoraat tot
diaconaat. Maar de dienst op zondag blijft de
centrale plek waar de gemeente als lichaam van
Christus bij elkaar komt. Daar luisteren we
samen naar het Woord en houden we de
lofzang gaande. Het is daarom vanzelfsprekend
dat de invulling van de dienst veel aandacht

verdient.

De enquéte laat zien dat 45% van de mensen
aandacht wil geven aan erediensten die
ondersteunen. De beleving van een dienst is
iets heel persoonlijks. Wat de één mooi vindt,
vindt een ander maar niets. Hierin herkennen
we iets van de diversiteit van de gemeente.
Toch blijkt uit de enquéte dat er aandacht nodig
is voor de manier waarop de diensten:

- Bezoekers inspireren

- Bezoekers helpen te groeien in geloof
- Bezoekers helpen in het dagelijks leven
- Bezoekers raken door muziek

“Door aandacht aan de dienst te geven,
willen we de verschillende delen van het
lichaam van Christus met elkaar
verbinden.”

Het bezoek van de diensten is de laatste jaren
afgenomen (hoewel er ook mensen thuis
meekijken). Zeker na de corona-periode zijn er
minder mensen in de dienst aanwezig — en de
gemiddelde leeftijd ligt vrij hoog.

Uit beleidspunt 2 volgt dat nieuwe aandacht
voor kinderen, jongeren en hun ouders ook
vertaald moet worden naar de invulling van de
diensten. Hier moet zorgvuldig over nagedacht
worden. En omdat de predikant en de organist
een centrale rol vervullen in de dienst, is hun
medewerking van groot belang. Een mogelijke
richting voor de toekomst zou kunnen
betekenen: meer participatie van
gemeenteleden in de dienst, interactieve
vormen, een andere inzet van muziek, en een
meer thematische benadering.

Het doel is en blijft dat de bevrijdende
boodschap van het evangelie op praktische,
hedendaagse, uitdagende en opbouwende
wijze doorklinkt. Op deze manier kan de
gemeente worden bemoedigd en geinspireerd.

Aanbevelingen:

1. We richten een Werkgroep Eredienst op die
regelmatig bijeenkomt en advies uitbrengt over
de invulling van de diensten.

2. Met respect voor traditie zoeken we actief
naar mogelijkheden van vernieuwing binnen de
bestaande liturgie.

3. We kiezen moedig voor manieren om de

diensten beter aan te laten sluiten bij jong en
oud.

pagina 6



Beleidspunt 4: We geven aandacht aan
de plaats van de kerk in het dorp en de

relaties naar buiten

De kerk van Kamperland ligt midden in het dorp.
Dat is een symbolische plaats: de kerk is van en
voor iedereen. De verbinding tussen kerk en
dorp blijkt onder andere uit het
feit dat de helft van alle
gemeenteleden zich voor de
omgeving inzet door
vrijwilligerswerk.

Toch moeten we erkennen dat
de kerk geneigd is om zich te
veel naar binnen te keren. We
zijn druk met veel zaken die
alleen belangrijk zijn voor de
‘eigen mensen’. Het resultaat is
dat er te weinig tijd, creativiteit

en energie overblijfft om als
kerk van betekenis te zijn voor onze omgeving.
Zo zijn we als kerk steeds minder zichtbaar.

Voor de toekomst van de kerk is het belangrijk
om de aandacht meer naar buiten te richten.
Dat kan op verschillende manieren.

In de eerste plaats heeft de kerk de opdracht
om de boodschap van het evangelie uit te
dragen: niet alleen onder de eigen leden, maar
ook in de omgeving. In het lichaam van Christus
is altijd plaats voor mensen die erbij willen
horen. We hebben ontdekt dat de traditionele
manieren van evangelisatie niet meer bij de
huidige tijd passen. Het is daarom goed om ons
te bezinnen op nieuwe mogelijkheden.

In de tweede plaats moeten we ons realiseren
dat we als kerk ook een rol spelen in de sociale
structuur van het dorp. Deze rol kan worden
versterkt door nieuwe contacten met buren,
verenigingen en organisaties van buiten de

kerk. Dit helpt de kerk om haar zichtbaarheid te
vergroten en van betekenis te zijn in de
omgeving.

In de derde plaats betekent de aandacht voor
de omgeving ook een verkenning van de relaties
met de andere kerken op het eiland. Op dit
moment wordt daar al intensief over
gesproken. Door de veranderende situatie van
de  kerken op  Noord-Beveland kan
samenwerking ons allemaal versterken, waarbij
het uitgangspunt is dat alle betrokken kerken
wel zelfstandig blijven. Aandacht voor de
omgeving leidt hier dus tot betrokkenheid en

solidariteit met elkaar.

Aanbevelingen:

1. We zoeken actief naar manieren om de
boodschap van het evangelie te delen met de
school, het dorp en de omgeving.

2. We laten ons als gemeente inspireren door
de dorpskerkenbeweging om te leren over
creatieve manieren van verbinden.

3. We werken constructief mee in het
onderzoeken van de mogelijkheden tot
samenwerking tussen de kerken op het eiland.
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1. We geven
aandacht aan elkaar
met waardering van
diversiteit

A

4. We geven aandacht
aan de plaats van de
kerk in het dorp en de
relaties naar buiten

2. We geven aandacht

aan kinderen, jongeren

en hun ouders

3. We geven aandacht
aan inspirerende en
verdiepende diensten




